
‘Het moet dezelfde toren zijn, want er is 
maar één toren.’ 
‘Dat weet ik ook wel, maar je ziet toch, dat 
hij er anders uitziet?’ 
‘Misschien hebben ze hem gerepareerd?’ 
‘Hoe kan dat nou! In tien minuten, zeker. 
En het kasteel is ook anders. Groter. Dat 
stuk was er daarnet toch niet?’ 
‘Nee. Er zit een heel stuk aan…’ 
‘O, en die tuin!’ riep Floor. 
‘Wat een rare tuin,’ zei Daan. ‘Net een 
kleedje.’ 

Ze staarden naar het kasteel. Het was heel 
stil in het park. 
‘Schuif eens op.’ Daan liet zich van zijn tak 
zakken en kwam naast Floor zitten.  
‘Ik snap er niks van.’ 
‘Misschien verbeelden we het ons alleen 
maar’, zei Floor zachtjes. 
‘Dat kan toch niet? We kunnen ons toch 
niet allebei hetzelfde verbeelden?’ 
‘Ik weet wat,’ zei Floor. ‘We doen onze ogen 
dicht, we tellen tot drie en dan kijken we 
weer. Dan weten we het zeker.’ 


